
Eeuwig leven 

Koop een bijbel als je die nog niet hebt. Statenvertaling is als de King James 

Version, dicht bij de Hebreeuwse en Griekse grondtekst. Ik gebruik de 

Herziene Statenvertaling. 

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon 

gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar 

eeuwig leven heeft  – Johannes 3:16 

- Eeuwig leven = leven na de dood? 

Dat is waar, maar er is zoveel meer. 

En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en 

Jezus Christus, Die U gezonden hebt  – Johannes 17:3 

En Adam had gemeenschap met Eva, zijn vrouw, en zij werd zwanger en 

baarde Kaïn, en zei: Ik heb een man van de Heere gekregen! – Genesis 4:1 

Het is dus meer dan alleen kennen met je hoofd. Het is intimiteit. Hem 

kénnen. God de Vader leren kennen. De God en Vader van Jezus Christus. 

Dus nu al. 

Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus, Die 

Zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons zou ontrukken aan de 

tegenwoordige slechte wereld, overeenkomstig de wil van onze God en Vader. 

Galaten 1:3&4 

Hem leren kennen staat gelijk met zo’n rijk leven. Vol vrucht, zegen, geloof en 

liefde. Zo vruchtbaar! Alles waar je je hand toe zet zal goed gelukken. En 

boven alles leer je God de Vader kennen. De Ontfermer. 

De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan; 

Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben – Johannes 

10:10 

Het is goed om je Heere te leren kennen. 

- Het doel van het Evangelie is het eeuwige leven – Johannes 3:16 

- Het eeuwige leven is Hem leren kennen – Johannes 17:3 

- Hem leren kennen is dichterbij – 1 Korinthe 6:17 

- Nu is het eeuwige leven – 1 Johannes 5:12 



- God de Vader is een Ontfermer, en Hij zoekt een persoonlijke relatie 

met je – Openbaring 3:20 


