
Gered door genade 

Lukas 18:9-14 

Farizeeër: 

- Vol van zichzelf 

- Minacht anderen 

- Van zichzelf overtuigd dat hij rechtvaardig is 

Tollenaar: 

- Veracht in de samenleving 

- Wordt gezien als uitschot 

- Weet van zichzelf dat hij niets in te brengen heeft tegen God 

In deze gelijkenis wordt een Farizeeër met een Tollenaar vergeleken. Een 

Farizeeër is iemand die vol van zichzelf is. Die diep van binnen in zijn hart 

speelt de gedachte dat hij beter is dan de mensen om zich heen. In zijn hart 

speelt zich af; wauw, bedankt God, dat ik niet zo ben als degene naast me. 

Een bedorven hart. Ik vast tweemaal per week, ik geef tienden van alles wat 

ik bezit. Ik ben zo  goed. De Farizeeër roemt in zijn eigen werken. Hij verhoogt 

zichzelf. 

De Tollenaar is iemand met onzuivere handelingen, die steelt en die wordt 

veracht door de samenleving door alles wat die doet. Die Tollenaar is ook bij 

de tempel maar blijft op een afstand staan. Hij heft zijn ogen niet eens op 

naar boven omdat hij weet dat hij het niet waard is voor God om ook maar in 

de buurt te komen. Hij zegt, God, wees mij toch genadig. Als ik bij U mag zijn 

dan lukt dat niet uit mezelf. 

Dan zegt Jezus over deze twee personen; De tollenaar ging gerechtvaardigd 

naar huis, in tegenstelling tot de andere. Want ieder die zichzelf verhoogt, zal 

vernederd worden en wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. 

Het is dus belangrijk om in te zien dat alle redding puur en alleen uit genade 

voort komt. Wij zijn uit onszelf lelijk en niets waard. God is niet onder de 

indruk als je 2 keer per week vast en altijd je tienden geeft. Sterker nog, er is 

geen werk uit mensenhanden dat Hem onder de indruk krijgt. Hij heeft 

namelijk de handen gemaakt. Zijn genade is niet afhankelijk van wat je doet. 

Zijn genade is er omdat Hij daarvoor koos. Je bent zeer geliefd en 

hooggeplaatst omdat Hij liefde is. Zowel jij als iedereen om je heen. 



Zo ook degene die zichzelf niet waard acht bij God te mogen komen. Jezus 

droeg al je zonden. Je bent volledig rein gemaakt in Hem. Kijk niet naar jezelf 

maar naar Hem. Strek je knikkende knieën en ren in de armen van je Vader 

die allang wijd open staan. Je bent zeer naar uitgekeken, Kind van de 

Allerhoogste. Er staan hele grote dingen op je te wachten. 


