Rechtvaardiging door genade

Rechtvaardiging: Het streven naar het samen zijn met God. Het streven naar
het recht hebben om met God te zijn.

Rechtvaardiging door de wet:
Geboden: houd eraan en je wordt gerechtvaardigd
‘Ik heb wel goede dingen gedaan dus zal ik bij God mogen zijn.

Alleen om het te verdienen moet je je aan de gehele wet houden, daarvoor
moet je Gods heerlijkheid foutloos evenaren.

Nooit zondigen. Overtreding op één gebod is schuldig aan alle geboden. -
Jakobus 2:10

Je raad het al, dat is maar één iemand hier op aarde gelukt, Jezus, de Zoon
van God. Hij deed alles moeiteloos. Want Hij is liefde. Hij deed alleen wat Hij
de Vader zag doen. — Johannes 5:19

Jezus was volledig zonder zonde — Hebreeén 4:15

Zo vervulde Hij de wet van God, die onmogelijk was voor een mens om te
vervullen.

Maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door
de Wet en de Profeten is getuigd: namelijk gerechtigheid van God door het
geloof in Jezus Christus tot allen en over allen die geloven, want er is geen
onderscheid. Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van
God, en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing
in Christus Jezus.

Romeinen 3:21-24

Tot allen en over allen, want allen hebben gezondigd en missen de
heerlijkheid van God.



We zijn geboren in een zondige natuur. Daarom konden wij nooit de wet
vervullen. Want vanaf de geboorte waren wij al vijandig tegenover God.
Daarom is nu gerechtigheid van God geopenbaard vanuit Hem. Vanuit
genade, door geloof. En het geloof is niet eens uit ons. Het is de gave van God.
Niet uit werken. Niet uit ons toedoen. — Efeze 2:8

Vanaf het moment dat we in Jezus Christus geloven ontvangen we Zijn natuur.
In het geestelijke ben je in Christus gezet. En leer je door Zijn Heilige Geest en

Zijn genade de wereldse begeerten te verloochenen en in deze tegenwoordige
wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven. — Titus 2:12

Dus rechtvaardiging, in Gods aanwezigheid mogen zijn, is enkel en alleen door
Zijn genade. Zijn gift. Doordat Hij Zijn Zoon Jezus Christus heeft gezonden en
doordat dat bij ons met geloof gepaard gaat.

Het is een mega kado van God naar ons. Een eeuwig kado. Voor altijd zal je
hier ongelofelijk van genieten. Een kado kost niets voor de ontvanger, want
die ontvangt met blijdschap. Voor degene die het geeft heeft het iets gekost,
maar Diegene deed dat ook vol blijdschap. En Hij zou het zo nog duizend keer
doen als dat nodig was. Hij houdt van je.

Leer Hem kennen.



