
Gods natuur 

God is liefde, 1 Johannes 4:16. Toch zijn er veel vragen over bijvoorbeeld het 

Oude Testament. Waarom stuurde Hij Adam en Eva weg uit de tuin, waarom 

gaf Hij dan de wet en waarom strafte Hij? 

Genesis 3:22-23. Toen zei de Heere God: Zie, de mens is geworden als één van 

Ons, omdat hij goed en kwaad kent. Nu dan, laat hij zijn hand niet uitsteken 

en ook van de boom des levens nemen en eten, zodat hij eeuwig zou leven! 

Daarom zond de Heere God hem weg uit de hof van Eden, om de aardbodem 

te bewerken, waaruit hij genomen was. 

De mens was verdoemd te mislukken en te sterven sinds Adam en Eva van de 

boom der kennis van goed en kwaad aten. Ze waren voor altijd onderworpen 

aan ziekte, liegen, misleiden, en al het lelijke dat de mens in kwam. Als ze 

daarna van de boom des Levens zouden eten, zouden ze voor eeuwig zo 

blijven leven! Dat is niet wat God wil. God wil succes voor jou. God wil succes 

voor Zijn creatie. De dood was in de mens gekomen, dat was niet meer om te 

draaien. Maar God had een beter plan. 

God is daarna ook nooit van de mens verdwenen, zoals je in het hoofdstuk 

erna ziet waarin Hij communiceert met Kaïn, Genesis 4:9. Kaïn verstond God 

en praatte gewoon terug. Hij had zelfs zo weinig besef van hoe verkeerd het 

was wat hij deed aangezien zijn eerste reactie op God was ‘Ik weet het niet; 

ben ik de hoeder van mijn broer?’. Het is dus duidelijk dat Kaïn God kende en 

dat hij gewend was met Hem te spreken.  

Dit stuurt naar het volgende onderwerp. Er was namelijk nog niet gezegd, u 

zult niet doodslaan, Exodus 20:13. Ook was er nog geen straf gelegd op 

doodslaan. Kaïn had hier dus ook geen weet van. In plaats van dat hij ter 

dood veroordeeld werd brandmerkte God Kaïn op zijn voorhoofd zodat 

niemand die hem tegen kwam hem zou doden, Genesis 4:15. 

Het volk Israël nam God apart en uit het volk Israël zou de Verlosser komen. 

Het was dus van belang dat het kwade uit het volk werd gehouden zodat ze 

klaar zouden zijn voor Hem. Daarvoor bracht Hij de wet. De wet openbaarde 

zonde en bestrafte het zodat het uit het volk bleef en zodat het volk niet 

verwoest werd. Want zonde leidt tot de dood, Romeinen 6:16. Het was dus 

niet gegeven om je aan te houden om God te verdienen, want dan zal je 

alleen maar uitkomen op het feit dat je een Verlosser nodig hebt. Wat ook 

een reden is waarom Hij de wet gaf. 



Want totdat de wet er kwam, was er wel zonde in de wereld. Zonde wordt 

echter niet toegerekend als er geen wet is, Romeinen 5:13 

Waartoe dient dan de wet? Zij is eraan toegevoegd omwille van de 

overtredingen, totdat het Nageslacht zou gekomen zijn aan Wie het beloofd 

was; …, Romeinen 3:19 

De natuur van God is goed en bij Hem is er geen schaduw van omkeer, 

Jakobus 1:17. Zijn aard is altijd Dezelfde, Hebreeën 13:8. Dit vers spreekt over 

Jezus. Maar zoals Hij zelf zei, als je Mij gezien hebt, heb je de Vader gezien, 

Johannes 14:9. Laat dus niemand je geloof in Zijn liefde verzwakken, overal is 

een uitleg voor. Ook al snap je het niet. Mocht dat zo zijn, ik deed en doe dat 

zo: Heer, ik snap dit niet, maar ik weet dat U goed bent. Wilt U het me 

openbaren op de juiste tijd. Ik ga nu weer verder. Dank U dat U zo goed bent. 

Vertrouw op de Heere met heel je hart en steun op je eigen inzicht niet. Ken 

de Heere in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken, Spreuken 3:5-6. 


