Toewijding

Een reactie op Jezus. Op Zijn bestaan, op Zijn liefde. Er is niets meer dan Hij.
Hij is het eeuwige leven. Toewijding aan Hem is de meest logische stap die je
kan maken. Want Hij is God. Hij kent je beter dan wie dan ook en Hij kan je
leven veel perfecter invullen dan jij zelf. Hij is trouw.

Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw
lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God
welbehaaglijk; dat is uw redelijke godsdienst. En word niet aan deze wereld
gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid
om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil
van God is, Romeinen 12:1-2.

Je lichamen aan God wijden als een levend offer is de redelijke godsdienst,
voor iedereen. Het is tenslotte God. En het mooie is dat de Heilige Geest je
denken vernieuwd nadat je tot geloof komt, waardoor je alle vervolgstappen
vanzelf neemt. Door je transformatie vanuit de Geest ga je vanzelf uit de
Geest wandelen. Het is de vrucht van Zijn liefde. Word veranderd door de
vernieuwing van je gezindheid door het Woord te zaaien in je hart.

Ook kost toewijding je wat. Sterker nog, het kost je alles.

Als iemand tot Mij komt en niet haat zijn eigen vader en moeder en vrouw en
kinderen en broers en zusters, ja ook zelfs zijn eigen leven, die kan Mijn
discipel niet zijn, Lukas 14:26.

Voor Hem gaan gaat je voor keuzes zetten die alles achterlaten. Je
waardigheid, je relaties, je diepste verlangen.

Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn
leven zal verliezen omwille van Mij en om het Evangelie, die zal het
behouden, Markus 8:35.

Maar dit is alles meer dan waard. Het is een goede ruil, want God is je Vader
en God is goed. Hij zet je recht in de bestemming op je leven. Waar jij speciaal
voor gemaakt bent. Je levert alles in maar het komt oneindig veel mooier
terug. Zowel in dit leven als in het toekomende. Niet dat je het daarvoor doet.
Maar dat maakt het alles waard. Jezus is alles waard.

Volg Zijn vrede en maak geen drastische keuzes voordat je Hem leert kennen
en ontvangt van Hem. Hij wil dat het goed met je gaat en ook met je familie.
Op het moment dat je net tot geloof komt is het belangrijk om te leren



wachten op Zijn tijd. Het is belangrijk om God te leren kennen. Vul je met Zijn
Woord en sprekers die spreken vanuit genade en laat je wortelen in Zijn
liefde. Leg bij God neer, Heer, dit lijkt me gaaf, ik ga nu gewoon verder leven,
maar wilt U me Uzelf op Uw tijd laten zien. En dan loslaten. Hij trekt je wel op
Zijn tijd en Hij weet wat het beste voor je is. En als eerste is dat een heerlijke
tijd van wortelen in Zijn liefde.

Verder is radicaal zijn essentieel om Zijn discipel te zijn.

Of welke koning die een oorlog in gaat om te strijden met een andere koning
gaat niet eerst zitten om te beraadslagen of hij bij machte is met tienduizend
man tegemoet te gaan die met twintigduizend man tegen hem optrekt? En zo
niet, dan stuurt hij, als de ander nog ver weg is, een gezantschap om te vragen
wat de vredesvoorwaarden zijn. Zo kan dan ieder van u die niet alles wat hij
heeft, achterlaat, geen discipel van Mij zijn, Lukas 14:31-33.

Het is Jezus of niets. Geen concessies. Geen excuses. Voor Hem is alles nodig.
Anders zullen er vredesvoorwaarden gemaakt worden. En dat is niet wat Hij
wil. We hebben namelijk een vijand, de duivel, die rooft, steelt en vernietigt.
God wil dat niet. Hij wil geen concessies tegen een duivel. Hij haat het kwaad.
Hij wil dat iedereen los komt uit de leugens. Hij heeft niet voor niets alles
vernietigt aan het kruis. Hij wil dat we geen seconde langer in ziekte, armoede
of duisternis leven. Hij wil dat we groeien in de kennis van al het goede dat in
ons is door Jezus Christus, Filemon 1:6. Om te kunnen leven door het leven
dat Hij overvloedig heeft gegeven. Hij wil niet dat enigen verloren gaan, maar
dat allen tot bekering komen, 2 Petrus 3:9.



