
Wat gebeurt er als een Christen zondigt? 

 

Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de 

waarheid niet in ons. Als wij onze zonden belijden: Hij is rechtvaardig om ons 

de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid, 1 

Johannes 1:8-9. 

We zullen fouten maken en zondigen als Christen. Maar nu hebben we een 

nieuwe natuur. 

We willen niet zondigen. Maar wat nu als het wel gebeurt? Moet ik dan 

opnieuw opnieuw geboren worden? Of opnieuw mijn zonden laten vergeven? 

 

Immers, als Abraham uit werken gerechtvaardigd is, heeft hij iets om zich op 

te beroemen, maar niet bij God, Romeinen 4:2. 

Het is niet wat wij doen, want dan kunnen we opscheppen, roemen in onze 

eigen werken. Nee, God heeft redding zo gemaakt dat er geen roemen in de 

mens is, het enige is in Jezus. 

Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door welke wet? Van de werken? 

Nee, maar door de wet van het geloof, Romeinen 3:27. 

Je zonden zijn vergeven door het geloof in Hem, het vertrouwen in Hem. Door 

Jezus heb je het eeuwige leven ontvangen. Niet door je werken. 

Abraham geloofde God, en het is hem tot gerechtigheid gerekend, Romeinen 

4:3. Niet door wat hij deed of niet deed, maar gewoon omdat hij vertrouwde 

op God door geloof. 

Door geloof, niet door eigen acties. Jezus heeft alle zonden aan het kruis 

gedragen. Zijn offer was perfect en voor altijd. 

 

Want de wet, die slechts een schaduw heeft van de toekomstige 

heilsgoederen en niet het wezen van de dingen zelf, kan nooit met dezelfde 

offers, die zij jaar in jaar uit ononderbroken brengen, hen die naderen tot 

volmaaktheid brengen, Hebreeën 10:1.  



De wet, die uit werken was, was een schaduw van het toekomstige. De wet 

kon mensen niet perfect maken, want de offers bleven doorgaan. Als mensen 

perfect konden worden door de wet zouden de offers op een gegeven 

moment gestopt moeten zijn. 

Oude testament liet zien dat we niet met zonde konden afdoen, maar als er 

een offer zou zijn die echt met zonde zou afrekenen, dan zou het hele 

bewustzijn van zonde weg zijn. Dat is dus wat Jezus heeft gedaan. 

Want met één offer heeft Hij hen die geheiligd worden, tot in eeuwigheid 

volmaakt, Hebreeën 10:14. Het is dus voor altijd. Geloof in Hem en je bent 

voor altijd volmaakt geworden.  

 

Zoals ook David de mens zalig spreekt aan wie God gerechtigheid toerekent, 

zonder werken: Welzalig zijn zij van wie de ongerechtigheden vergeven, en 

van wie de zonden bedekt zijn, welzalig is de man aan wie de Heere de zonde 

niet toerekent, Romeinen 4:6-8. 

God zal ons nooit meer zonde toerekenen. Want na eerst gezegd te hebben: 

Dit is het verbond, dat Ik met hen na die dagen zal sluiten, zegt de Heere: Ik 

zal Mijn wetten in hun hart geven en Ik zal die in hun verstand schrijven, en 

aan hun zonden en hun wetteloze daden zal Ik beslist niet meer denken, 

Hebreeën 10:16-17. 

God is niet boos! Het geloof is nooit veranderd. Als je in Christus bent ben je 

de persoon waar God nooit meer zonde aan zal toerekenen. Welzalig is die 

persoon! 

Zo blijft relatie bestaan, ook als je iets fout doet. Klaar de lucht op en ga weer 

verder. Jezus’ bloed heeft gevloeid waardoor God nooit meer zonde tegen ons 

zal houden. 


