
De integriteit van Gods Woord 

 

We hebben ons nu in de afgelopen lessen toegewijd aan Jezus en we hebben 

Hem persoonlijk leren kennen. Deze les gaat over de integriteit van Gods 

Woord. 

 

De kennis van God Woord is het belangrijkste voor groei in het Christelijke 

leven. Gods Woord is de kracht die ons verandert. De enige manier om onze 

nieuwe identiteit in Hem te leren kennen is door het Woord, zoals we lezen in 

Johannes 6:63. Zijn Woord is Geest en leven. 

In Markus 4 wordt de kracht van Gods Woord uitgelegd door Jezus. Het 

Woord van God is zaad. Zo staat er ook in Markus 4:14: De zaaier is hij die het 

Woord zaait.  

Je kan niet Gods leven transformeren in het fysieke zonder het Zaad van het 

Woord te pakken en het in je hart te planten. 

In de gelijkenis van Markus 4:26 tot 4:29 vinden we dat het Koninkrijk van 

God is als wanneer iemand zaad in de aarde werpt en slaapt en opstaat, nacht 

en dag, en het zaad ontkiemt en komt op, zonder dat hij zelf weet hoe. Want 

de aarde brengt vanzelf vrucht voort: eerst de halm, daarna de aar, daarna 

het volle koren in de aar. En als de vrucht het toelaat, zendt hij meteen de 

sikkel erin, omdat de oogsttijd aangebroken is. 

Zo’n principe is geweldig. Wij nemen Zijn Woord tot ons en zaaien het in ons 

hart. En het komt op, je weet niet hoe. Want de aarde, je hart, brengt vanzelf 

vrucht voort. Wat een genade. Wat een moeiteloze verandering. 

Je zal vanzelf veranderen door de transformerende kracht van het Woord. Je 

zal vanzelf je nieuwe identiteit leren kennen. Ook bouwt het op; eerst de 

halm, dan de aar, dan het volle koren in de aar. Je bent dus niet meteen bij 

het volle koren in de aar. Hoe goddelijk je verlangen ook is. 

 

Daarna vanaf vers 35 zien we Jezus de discipelen op de proef stellen na het 

vertellen van de kracht van het Woord. Hij vertelt ze: Laten wij overvaren naar 

de overkant. 



Dan ontstaat er een storm, en de discipelen raken uiteindelijk in paniek. Jezus 

had gezegd, laten wij overvaren naar de overkant. Niet laten wij zinken. God 

almachtig had dat zojuist gezegd en de discipelen konden het toch niet aan 

dan Hem wakker te schudden en te zeggen; Meester, bekommert U Zich er 

niet om dat we vergaan? 

Dus Jezus staat op, bestraft de wind en vertelt de discipelen; Waarom bent u 

zo angstig? Hebt u dan geen geloof? 

Jezus’ taak is om ons de kracht van Zijn Woord te leren. Zodat wij in Zijn 

beloftes gaan staan en de stormen het zwijgen opleggen. Jezus deed niets 

anders dan slapen in die storm. 

Het Woord is zo krachtig en heeft letterlijk alles wat we nodig hebben in het 

leven. Genezing, voorspoed, liefde, blijdschap, hulp bij relaties, ga zo maar 

door. Een totaalrecept voor overwinning. 

Het Woord zit vol met Zaden. Neem ze tot je, lees ze, mediteer op ze, denk 

erover na, beeld het in, laat het wortel schieten in je hart. Voer het uit. 

We lezen in Hebreeën 4:2 dat het gepredikte Woord de Israëlieten geen 

voordeel gaf omdat het gepaard ging met ongeloof. Zo is het ook bij ons. Het 

moet samen met geloof in je hart gaan. 


