
Waterdoop 

De doop is een beeld van Jezus’ dood en opstanding. In je doop identificeer je 

je je in Zijn dood en opstanding. 

Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in Zijn dood 

gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat 

evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo 

ook wij in een nieuw leven zouden wandelen, Romeinen 6:3-4. 

Nu is de doop niet een dode handeling. Daarmee bedoel ik, het gaat niet 

letterlijk om de doop. Het is namelijk een beeld van wat er van binnen in je 

gebeurd is. De doop is een keuze vanuit je hart. Een handeling die je vanuit je 

hart maakt. Volledige overgave. Een keuze voor Hem. 

Na je bekering laat je je dopen. Je kan de doop ook zien als een trouwring. 

Een verzegeling. Waarin je openlijk voor Jezus kiest. Waarin de natuurlijke en 

geestelijke wereld ziet, deze persoon is van Jezus Christus en kiest er vrijwillig 

voor. Het is een stap in geloof. Zo ongelofelijk krachtig. Ik heb zelf ervaren dat 

mijn relatie met God een grote ommekeer kreeg nadat ik naar voren kwam 

om me te laten dopen. Het was voor mij een keuze die buiten mijn lichaam 

om ging. Heel mijn lichaam schreeuwde dat ik moest blijven zitten maar ik 

wist dat ik die keuze ging maken. Tot ik over mijn stoel sprong en naar voren 

rende. Sinds dien heeft de relatie met Hem veel meer diepte gekregen en 

begon ik steeds minder te geven om de mening van de wereld. Ook is het 

geestelijke veel meer open gegaan sinds die keuze. Zo zie je maar hoe krachtig 

de doop is. Het is geweldig en mooi en Gods beloftes zijn bizar, maar het is 

ook serieus en er gebeurt ook echt iets in de geestelijke wereld. Er is echt een 

geestelijke strijd gaande. 

Je gelooft in Hem en je wilt Hem volgen. Dopen is een natuurlijke reactie op 

bekering vanuit je hart. Want als je echt bekeert wil je niets anders dan Hem 

volgen. Na je bekering is er namelijk iets veranderd van binnen. Niet meer jij 

leeft, maar Christus leeft in jou. Je bent overgegeven aan Hem en je wilt voor 

Hem leven. Ook al kost het jezelf. 

Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, 

tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest 

ontvangen, Handelingen 2:38. 


