Identiteit in Christus (deel 1)

Op het moment dat je je leven geeft aan Jezus, ben je één Geest geworden
met Hem, 1 Korinthe 6:17.

We zijn gered door genade. Vanaf het moment dat we ons geloof vestigen op
Jezus zijn we rechtvaardig verklaard vanuit de ogen van God. Alsof we nooit
gezondigd hebben, volledig rein verklaard. Zoals Jezus is, zo zijn wij in deze
wereld, 1 Johannes 4:17.

De wet vraagt perfectie. Het is onmogelijk om perfectie te verdienen door de
wet. Hoe hard we ook strijden. De wet dwingt ons tot een verlosser.

We kunnen het niet uit onszelf. Dit dringt ons tot bekering. Zodat we van
onszelf afkeren en ons geloof vestigen in de Heere. Dat we een toewijding
maken aan Hem.

Dan staat er in 2 Korinthe 5:17: Daarom, als iemand in Christus is, is hij een
nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden. En
vers 18: En dit alles is uit God, Die ons met Zichzelf verzoend heeft door Jezus
Christus, en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft.

‘In Christus’ zie je meer dan 300x terugkomen in het nieuwe testament en het
spreekt van een eenheid met Christus. Een relatie. Wanneer je ja zegt tegen
Jezus ben je per direct een nieuwe schepping geworden. Dan ben je per direct
in Christus. Het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.

Nu gebeurt dit in je Geest. Als je ja zegt tegen Christus verandert je lichaam
namelijk nog niet meteen. Ook verandert je denken en je mentale situatie nog
niet. Toch is er iets oneindig groots veranderd.

1/3° van je is veranderd, en dat is je Geest. Wij bestaan namelijk uit 3 delen.
De geest, de ziel en het lichaam, 1 Thessalonicenzen 5:23.

Je hebt een nieuwe identiteit in Christus. Je bent compleet heel gemaakt. In je
Geest heb je alle kracht en wijsheid van God ontvangen. Zo zit bijvoorbeeld
dezelfde Geest die Jezus uit de doden opgewekt heeft in jouw Geest,
Romeinen 8:11. Ook hebben wij de gedachten van Christus ontvangen, 1
Korinthe 2:16, en is Christus voor ons wijsheid geworden, 1 Korinthe 1:30.



Het is dus de bedoeling dat wij als Christenen leren om deze nieuwe identiteit
uit onze opnieuw geboren Geest te halen. Deze Geest is een onuitputtelijke
bron van liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof,
zachtmoedigheid, zelfbeheersing, Galaten 5:22.

Deze Geest zit in ons, en zo zijn wij dus ook opnieuw geboren. Net zoals een
kind verwekt wordt in de natuurlijke wereld zijn wij verwekt in de Geest,
waardoor wij het Koninkrijk van God kunnen zien, Johannes 3:3.

Door te erkennen, te geloven en te acteren op wat je hebt ontvangen in de
Geest leer je uit te wandelen waar God je voor heeft gemaakt. Je leert
ontvangen vanuit de Geest door Gods Woord. De Geest is het Die levend
maakt, het vlees heeft geen enkel nut. De woorden die Ik tot u spreek, zijn
geest en zijn leven, Johannes 6:63. Gods Woord is Geest. Daarom is het
essentieel om je denken te laten vernieuwen door Gods Woord.

Immers, Zijn Goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven
en de godsvrucht behoort, door de kennis van Hem Die ons geroepen heeft
door Zijn heerlijkheid en Zijn deugd, 2 Petrus 1:3.

Door de kennis van Hem. Door de vernieuwing van je denken. Daardoor
verander je van binnenuit. Want van binnen ben je een compleet nieuwe
schepping geworden. Door Zijn Woord tot je te nemen en je acties in lijn te
leggen met het Woord leer je je ware identiteit kennen, waardoor je je oude
natuur kwijt raakt. Je focust op de Waarheid. Je focust op, ik ben zeer geliefd
door de Allerhoogste God in plaats van niemand mag mij en iedereen laat mij
in de steek. Je focust op, ik kan alle dingen aan door Christus Die mij kracht
geeft in plaats van ik kan dit niet. Door je denken te vernieuwen naar Zijn
Woord en acties te ondernemen in lijn met deze waarheid wordt je nieuwe
identiteit gemanifesteerd in de natuurlijke wereld en zullen de vruchten
vanzelf toenemen in je ziel en je lichaam.



