
De kracht van een Geest gevuld leven 

 

Markus 16:15 – 16:16: En Hij zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, predik 

het Evangelie aan alle schepselen. Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, 

zal zalig worden, maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. 

De grote opdracht. 

Handelingen 8:5: En Filippus daalde af naar de stad van Samaria en predikte 

hun Christus, 8:12: Maar toen zij Filippus geloofden, die het Evangelie van het 

Koninkrijk van God en van de Naam van Jezus Christus verkondigde, werden 

zij gedoopt, zowel mannen als vrouwen. Toen ze Filippus geloofden werden ze 

gedoopt. Waren dit gelovigen? Ze reageerden door geloof en werden 

gedoopt, dus we kunnen zeggen dat ze gelovig zijn. Maar hebben ze de Heilige 

Geest ontvangen? 

Johannes doopte in water, maar Jezus doopt met de Heilige Geest, Johannes 

1:33. Alleen Jezus kan met de Heilige Geest dopen. 

Handelingen 8:14 – 8:17: Toen de apostelen die in Jeruzalem waren, hoorden 

dat Samaria het Woord van God aangenomen had, stuurden zij Petrus en 

Johannes naar hen toe, en toen die aangekomen waren, baden zij voor hen 

dat zij de Heilige Geest mochten ontvangen. (want Hij was nog op niemand 

van hen gevallen, maar zij waren alleen gedoopt in de Naam van de Heere 

Jezus.) Toen legden zij hun de handen op en zij ontvingen de Heilige Geest. 

Hier zien we dat de apostelen de handen oplegde en dat de mensen de 

Heilige Geest ontvingen, nadat ze eerst gedoopt waren in water. 

Handelingen 1:8: maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die 

over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel 

Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. 

De Heilige Geest ontvangen is essentieel. Zijn kracht is essentieel. Zijn liefde is 

essentieel. Het vullen met de Heilige Geest is om een individu te bekrachtigen 

zodat diegene een getuige kan zijn in de uitersten van de aarde. 

Alleen geloof en gedoopt en gered betekent niet dat je de doop van de heilige 

geest hebt ontvangen.  

En nadat Hij dit gezegd had, blies Hij op hen en zei tegen hen: Ontvang de 

Heilige Geest, Johannes 20:22. Hier vult Jezus de discipelen met de Heilige 



Geest, alleen op de dag van Pinksteren werden ze gedoopt met de Heilige 

Geest, Handelingen 2:2 – 2:4. Hier zie je een verschil in het levend maken 

door de Heilige Geest bij de redding en de doop in de Heilige Geest wanneer 

de Heilige Geest op iemand komt en vult met kracht. Ook al heeft iemand 

geloofd en is iemand gedoopt met water betekent niet dat je gedoopt bent 

met de Heilige Geest. 

Handelingen 19:1 – 19:2: Paulus trof enige discipelen aan en zei tegen hen, 

‘Hebt u de Heilige Geest ontvangen?’. Ze wisten niet eens dat er een Heilige 

Geest bestond, terwijl ze wel discipelen waren. ‘Waarmee bent u dan 

gedoopt?’ vraagt Paulus. ‘Met de doop van Johannes’, zeggen ze. Dan in vers 4 

tot 6: Maar Paulus zei: Johannes doopte wel met een doop van bekering, 

maar hij zei ook tegen het volk dat zij moesten geloven in Hem Die na hem 

kwam, dat is in Christus Jezus, en nadat zij dat gehoord hadden, werden zij 

gedoopt in de Naam van de Heere Jezus. En nadat Paulus hun de handen 

opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen: en zij spraken in vreemde talen 

en profeteerden. 

Zo zie je dat zelfs discipelen gedoopt moeten worden met de Heilige Geest. 

 

Er zijn 2 manieren waarop de doop in de Heilige Geest plaatsvindt: 

Handelingen 10:44, door het gepredikte Woord: Terwijl Petrus deze woorden 

nog sprak, viel de Heilige Geest op allen die het Woord hoorden. Daarna in 

vers 46: Zij spraken na de Heilige Geest op hen viel in vreemde talen en 

maakten God groot. Dan in vers 47 en 48: Kan iemand soms het water weren, 

zodat deze mensen, die evenals wij de Heilige Geest ontvangen hebben, niet 

gedoopt zouden worden? En hij beval dat zij gedoopt zouden worden in de 

Naam van de Heere. Toen vroegen zij hem enkele dagen bij hen te blijven. Een 

manier is dus direct van God zonder iemand om de persoon heen. Ze werden 

hier na de doop in de Heilige Geest in water gedoopt. 

Handelingen 19:6: En nadat Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de 

Heilige Geest op hen: en zij spraken in vreemde talen en profeteerden. Paulus 

legde handen op hen en de Heilige Geest kwam op hen. Door handoplegging. 

Alleen jezus kan in de Heilige Geest dopen, maar door het opleggen van 

handen kan de Heilige Geest vervuld worden in de persoon. 



Ook kan je het Hem persoonlijk vragen met een oprecht hart. Waarna je de 

gave van in tongen bidden ontvangt en door de Heilige Geest in tongen 

spreekt. Bovennatuurlijk. 

Bovenal zal Jezus je altijd leiden naar de Heilige Geest en de doop in de 

Heilige Geest als je ervoor open staat. Maak je geen zorgen. Wees ook op de 

hoogte van of je de Heilige Geest hebt ontvangen of niet. Aan de ene kant, als 

je eenmaal gedoopt bent en in tongen bidt heb je Hem ontvangen, twijfel 

niet. Aan de andere kant, als je toch twijfelt en het toch niet 100% zeker weet, 

doe het dan nog één keer. Maar stop daarna. Want je bent veilig en gered. 

De Heilige Geest is een Gentleman. Hij is zacht en liefdevol. Ontvang Hem met 

een eerlijk hart. Hij is bij je. Hij verlaat je niet. 

Wil je Hem ontvangen, bid dan: Heilige Geest, ik ontvang U in Jezus Naam. 

Dank U voor Wie U bent, dat U van me houdt. Dank U Vader dat U me de 

Heilige Geest heeft geschonken en dat Hij me nooit zal verlaten. Ik stel me 

open voor Zijn kracht. Leid me in Uw weg. 

 


