
Hoe ontvang je de Heilige Geest 

 

In handelingen 10 lezen we over Cornelius. Volgens vers 2 was het een vroom 

man, die met heel zijn huis God vreesde en voortdurend bad tot God. Maar 

dan wordt er tegen hem gezegd in vers 43: Van Hem getuigen al de profeten 

dat ieder die in Hem gelooft, vergeving van zonden ontvangen door Zijn 

Naam. Alleen door het geloof in Jezus ontvang je vergeving van zonden, zelfs 

als je voortdurend tot God bidt en God vreest.  

Terwijl Petrus dit zegt zie je in vers 44 dat de Heilige Geest op iedereen valt 

die het hoort en dat ze beginnen te praten in tongen. 

Ze ontvangen de kracht van de Heilige Geest, Handelingen 1:8. En spreken in 

vreemde talen. Zoals je ook in Markus 16:17 terug ziet: En hen die geloofd 

zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij demonen 

uitdrijven; in vreemde talen zullen zij spreken. 

In Lukas 11:13 zien we dit ook terug. ‘Als u die slecht bent, uw kinderen dus 

goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige 

Geest geven aan hen die tot Hem bidden?’ 

Weet dus dat je bij de Vader mag komen en dat je Hem mag vragen om de 

Heilige Geest. Hij zal het je geven. En ontvang de gave van het bidden in 

tongen. Pas dit ook toe. Begin bijvoorbeeld als je op een plek bent waar je 

alleen bent met klanken als ‘La, Ra, Ta, Ba’. En zo een tijd door gaan. Je 

gedachten zullen je laten denken dat je gek bent. Maar gewoon doorgaan, dat 

verdwijnt vanzelf. De Heilige Geest zal je vanzelf Zijn talen in je mond leggen. 

En Hij zal je er naartoe leiden. Begin ermee en leer Hem en Zijn trouw intiem 

kennen. 

 


