De voordelen van het bidden in tongen

Nu we in deze les zijn aangekomen hebben we de doop in de Heilige Geest
ontvangen, en daarmee ook kracht van God. We worden veranderd door de
kracht van de Heilige Geest. En hier zijn manieren voor om deze kracht naar
buiten te laten komen. Zoals het bidden in tongen.

Judas 20: Maar u, geliefden, bouw uzelf op in uw allerheiligst geloof en bid in
de Heilige Geest.

Je Geest bidt als je in tongen bidt.

1 Korinthe 14:2: Wie namelijk in een andere taal spreekt, spreekt niet tot
mensen, maar tot God, want niemand begrijpt het, maar in zijn geest spreekt
hij geheimenissen.

In tongen bidt je de geheimenissen van God. Dingen die je niet uit je
menselijke verstand kan halen. God openbaart je wat je bidt. Dat kan je Hem
van tevoren ook vragen:

1 Korinthe 14:13 & 14:14: Daarom, laat hij die in een andere taal spreekt,
bidden dat hij het mag uitleggen. Want als ik in een andere taal bid, bidt mijn
geest, maar mijn verstand blijft zonder vrucht.

Zo ontvang je openbaring. Zo wordt het Woord levend gemaakt. Net als bij
Paulus, hoe hij dat zegt in Efeze 2:3 & 2:4: Dat Hij mij door openbaring dit
geheimenis bekendgemaakt heeft (zoals ik eerder in het kort geschreven heb;
waaraan u, als u dit leest, mijn inzicht kunt bemerken in het geheimenis van
Christus).

In Christus heb je namelijk alle wijsheid al ontvangen. Het is alleen nog een
kwestie van uit de Geest halen wat je al hebt ontvangen.

Maar u hebt de zalving van de Heilige en u weet alles, 1 Johannes 2:20.

Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend, dat hij Hem zal
onderrichten? Maar wij hebben de gedachten van Christus, 1 Korinthe 2:16.



Je Geest weet precies wat te doen. Het is dus een kwestie van eruit halen wat
je al in je hebt. Vragen of je mag begrijpen wat je bidt in de Geest. Als je
wandelt in de Geest, in de kracht en in openbaring, dan transformeert je hele
fysieke leven.

Het is een intieme manier om te bidden tot de Vader, waarin je je hart kan
luchten en samen kan zijn. Een plek waar je Hem leert kennen. Waar je tot
rust mag komen. Maar ook juist tot actie mag komen.

Aan het begin zullen je gedachten zeggen ‘wat ben ik nou aan het doen’. Maar
laat dat gaan, dat verandert vanzelf. De Geest zet je gedachten in lijn met de
Geest. Zoek een plekje op waar je je fijn voelt, bijvoorbeeld waar je alleen
bent, en begin met de woorden ‘La, Ra, Da, Sa, Ka’, enzovoorts. Langzaam aan
zul je merken dat de Geest het overneemt en er steeds meer talen en klanken
zullen komen. De Heilige Geest zal je ook trekken naar het bidden in tongen,
zodat het iets dagelijks wordt.

Wat is het bidden in tongen toch geweldig. Wat een vreselijk bijzondere gave
van onze ongelofelijk lieve Vader. Hoe geweldig, niet normaal. Zijn almachtige
liefde die Hij in ons naar buiten wil laten komen. Van Hem naar ons, en van
ons naar anderen toe. Wat een Herder. Wat een Ontfermer.



