
Ik – gerichtheid, de bron van alle rouw 

 

God heeft ons alles al gegeven. Hoe laat je dit uit je stromen? 

Raak kwijt alle dingen die dit verhinderen in plaats van God te vragen meer te 

geven. 

 

Ik-gerichtheid is de bron van alle rouw  

Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in Mij, 

Johannes 14:1. 

En in vers 28: Als u Mij liefhad, zou u zich verblijden, omdat Ik tegen u gezegd 

heb: Ik ga heen naar de Vader; want Mijn Vader is meer dan ik. 

Als de discipelen nadachten over Jezus zouden ze blijdschap en vrede ervaren 

in het midden van de kruisiging. Maar ze dachten aan zichzelf. 

 

Overmoed geeft alleen maar ruzie, maar bij wie zich raad laat geven, is 

wijsheid, Spreuken 13:10. 

In de King James vertaling staat hier: Alleen door trots ontstaat onenigheid. 

Trots is jezelf zien als centrum van alles. Ik-gerichtheid is de wortel van alle 

trots 

 

Je zou meer van Jezus en van mensen moeten houden dan van jezelf. God gaf 

Zijn Koninkrijk niet voor eigen, ik-gerichte bedoelingen. 

In het afzien van jezelf en in het verliezen van je leven vind je waar het leven 

werkelijk om gaat. Het meer houden van andere mensen en van God dan van 

jezelf. 

Open je hart, accepteer de verantwoordelijkheid, ga erop in. Verneder jezelf 

voor God en laat Hem binnenkomen. 


