
Vernieuwing van denken 

Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al 

wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er 

iets prijzenswaardigs is, bedenk dat, Filippenzen 4:8. 

Wij kunnen onze gedachten kiezen 

We hebben gedachten die tegen God ingaan door de wet van de zonde, zoals 

ook Romeinen 7 zegt in vers 22 en 23: Want naar de innerlijke mens verheug 

ik mij in de wet van God. Maar in mijn leden zie ik een andere wet, die tegen 

de wet van mijn verstand strijd voert en mij tot gevangene maakt van de wet 

van de zonde, die in mijn leden is. 

Maar kunnen kiezen waar we over nadenken. Zoals het Woord zegt in 

Spreuken 23:7: 

Want zoals hij bedacht heeft bij zichzelf, zo zal hij tegen u zeggen: Eet en 

drink, maar zijn hart is niet bij u. 

De vertaling in King James laat het duidelijker zien: As a man thinketh in his 

heart, so is he. Dus vertaald; Zoals iemand bedenkt in zijn hart, zo is hij. 

 

Het is dus belangrijk waarover we denken. Dat vertelt het Woord ons ook in 

Romeinen 12:1 en 12:2: 

Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw 

lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God 

welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst. En word niet aan deze wereld 

gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid 

om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil 

van God is. 

We kunnen dus getransformeerd worden door de vernieuwing van onze 

gedachten. 

 

Toen de raket Apollo naar de maan vloog waren er meerdere 

koersveranderingen nodig om tot de bestemming te komen. De maan was 

uiteindelijk bereikt en de missie was geslaagd. 



We moeten leven in een totale toewijding aan Jezus, een levend offer. Een 

hart dat zegt, Heer, ik wil U. Ik wil Uw wegen. Het probleem met een levend 

offer is dat het van het altaar af probeert te kruipen. Dus het is de bedoeling 

dat die koersveranderingen maken in onze gedachten. 

 

Het is essentieel dat we onze gedachten vernieuwen door het Woord van God 

om te leven in het overwinningsleven dat Jezus voor ons tot stand heeft 

gebracht. We kunnen niet zoals de wereld denken, want dan ontvangen we de 

resultaten uit de wereld. We moeten onze gedachten op God zetten, dan 

ontvangen we Zijn resultaten. 

Het is belangrijk dat we het Woord van God altijd voor ons hebben. Erover 

denken, erover praten, ernaar handelen. Als we dat niet doen, als we onze 

gedachten niet op de Geest hebben, dan zullen we handelen naar die andere 

dingen. Zoals lust, afgoderij, en alle dingen van de wereld. Want zoals iemand 

in zijn hart bedenkt, zo is hij, Spreuken 23:7. 

Want het denken van het vlees is de dood, maar het denken van de Geest is 

leven en vrede, Romeinen 8:6. 

Het denken van de Geest is bijvoorbeeld wat we lazen in Filippenzen 4:8. 

Hier zit dus een geestelijke strijd. Jesaja 26:3 vertelt ons: Het is Uw vaste 

voornemen: U zult volkomen vrede bewaren, want men heeft op U 

vertrouwd. In de King James Version staat hier: Thou wilt keep him in perfect 

peace, whose mind is stayed on thee: because he trusteth in thee. Oftewel; U 

zult hem in volkomen vrede bewaren, die zijn gedachten op U heeft gezet: 

want hij vertrouwt in U. 

En dan vooral het woord ‘heeft gezet’. Dus een plek waarin je niet meer 

verdwijnt. Je verblijft in je gedachten bij Hem. Je gedachten zijn op Hem gezet 

en wijken daar niet meer vanaf. 

Soms kunnen je gedachten afdwalen, maar dan is het een kwestie van de 

koersverandering. Je denken laten vernieuwen door het Woord van God. Je 

denken op de dingen van de Geest zetten. Leven en vrede. Dingen die 

liefdevol zijn, dankbaar, prijzenswaardig. 

Als we naar God naderen, zal Hij naar ons naderen, Jakobus 4:8. Als we 

weerstand bieden tegen de vijand, zal hij wegvluchten, Jakobus 4:7. 



 

Daarom is het zaaien van het Woord zo belangrijk. En daarbij te zeggen; 

Vader, dit is wat U over mij zegt! U zegt dat U mij hebt liefgehad, Johannes 

3:16, U zegt dat ik volledig heilig en smetteloos ben gemaakt in de liefde en 

dat U me al sinds vóór de grondlegging van de wereld uitverkoren hebt in 

Jezus, Efeze 1:4. U zegt dat ik volledig uit de macht van de duisternis ben 

getrokken en ben overgeplaatst in het Koninkrijk van de Zoon van Uw liefde, 

Kolossenzen 1:13. 

 

Probeer niet alleen de woorden te lezen in het Woord, maar probeer contact 

te maken met de liefdevolle barmhartige Vader achter deze Woorden. Weet 

Wie je Vader is. Weet Wie het zegt. Biedt weerstand tegen de aanklager. 

Aanklager, houd je mond. Want God is Mijn Vader. Ik luister niet naar jou. 

Bedenk wat prijzenswaardig is. Weet je wat echt prijzenswaardig is? Dat je 

bent gerechtvaardigd door wat Jezus heeft gedaan. Je bent de gerechtigheid 

van God in Christus! Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor 

ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in 

Hem, 2 Korinthe 5:21. Halleluja! Weet je wat dat betekent? Dat God voor jou 

is en niet tegen jou, Romeinen 8:31. Dat Zijn zaligmakende genade jou leert 

om in deze wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven, Titus 2:11. 

Dat de aarde vanzelf vrucht voortbrengt door het Woord van God, Markus 

4:28. Dat je in geen ding bezorgd hoeft te zijn, maar dat je je verlangens in 

alles bekend mag maken bij God met dankzegging, Filippenzen 4:8. 

Wordt veranderd door de vernieuwing van je denken en zaai Gods Woord in 

je hart. Pak Zijn Woord erbij en vertel jezelf de waarheid. Want Zijn Woord is 

de Waarheid. Proclameer die leugens je hoofd uit en zet je gedachten op 

Hem. God is liefde! En wie in die liefde blijft, blijft in God en God in hem, 1 

Johannes 4:16. 

Vader, ik laat mijn gedachten op U gezet zijn. Niets kan mij scheiden van Uw 

liefde, Romeinen 8:39. 

Wees niet bang en denk niet, ‘ik moet hier niet aan denken’, maar vervang de 

gedachten door te denken aan Gods gedachten. Gods gedachten over jou. Je 

nieuwe identiteit. De Waarheid. Zet je gedachten op de dingen van de Geest. 

Je opnieuw geboren Geest. Je bent geliefd, je bent gezegend, je bent 



vruchtbaar, je hebt een hoopvolle toekomst. Zet je gedachten op de God 

achter de Woorden. De Waarheid zal je vrijmaken, Johannes 8:32. 


