Waarom de kerk van Christus belangrijk is

Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de
gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag
ziet naderen, Hebreeén 10:25.

Er zijn verschillende kerken. Thuis, in woningen. Ook zijn er grotere
bijeenkomsten.

Veel mensen zien de kerk als een gebouw, of iets waar je naartoe gaat op de
zondag. In plaats van een gemeente, een bijeenkomst waarin je samen komt
in aanbidding, in bemoediging, vanuit de Geest. Waarin je elkaar Geestelijk
opbouwt.

Ecclesia: Mensen gezamenlijk met het doel van aanbidding, prijs, gebed,
samen naar God kijken. Mensen samen in de Naam van de Heere. Kan met
zoveel mensen als je wil.

In Romeinen 16:5 zie je een voorbeeld van mensen die thuis samenkomen:
Groet ook de gemeente bij hen aan huis. Groet mijn geliefde Epenetus, die de
eersteling is voor Christus van Achaje.

Ook zie je bijvoorbeeld dat alle gelovigen samen in één stad samenkomen:
Handelingen 11:26: En het gebeurde dat zij een heel jaar met de gemeente
samenkwamen en een grote menigte onderwezen en dat de discipelen voor
het eerst in Antiochié Christenen genoemd werden.

Hoe is het dan, broeders? Telkens wanneer u samenkomt, heeft iedereen een
psalm, of hij heeft een onderwijzing, of hij heeft een andere taal, of hij heeft
een openbaring, of hij heeft een uitleg. Laat alles gebeuren tot opbouw, 1
Korinthe 16:26.

Dien de ander met je persoonlijke Geestelijke gave

De kerk is een samenkomst in Christus die Christus grootmaakt en elkaar in de
Geestelijke gaven deelt, tot opbouw van elkaar.

Aan het begin van Handelingen zie je hoe de kerken ontstonden. Mensen
begonnen het Evangelie te verkondigen en de Heere voegde mensen eraan
toe. Mensen bekeerden en er werden mensen toegevoegd. En ze kwamen



samen om elkaar te dienen en om elkaars geestelijke gaven te oefenen.
Daarna preekten ze het Woord weer op andere plekken, en geloofden er
mensen in Christus, bekeerden ze en kwamen ze samen.

Het maakt niet uit waar ze samenkwamen, zolang ze maar samenkwamen in
de Naam van de Heere. Met als eindresultaat opbouw.

Bouw elkaar op, zoek elkaar op, werk naar buiten.



