Bevrijding

Jezus spendeerde een groot gedeelte van Zijn bediening aan demonen
uitdrijven, zieken genezen, doden opwekken. Aan alle werken van de duivel
verbreken.

Hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht
en hoe Hij het land doorgegaan is terwijl Hij goeddeed en allen die door de
duivel overweldigd waren, genas, want God was met Hem, Handelingen
10:38.

Wie de zonde doet, is uit de duivel; want de duivel zondigt vanaf het begin.
Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, dat Hij de werken van de duivel
verbreken zou, 1 Johannes 3:8.

De Naam van Jezus is de Naam boven alle Naam.

Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft Hem een Naam
geschonken boven alle naam, opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen
elke knie van hen die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde
zijn, en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid
van God de Vader, Filippenzen 2:9-11.

Wees het Zwaard vaardig, het Woord van God. Zodat je weet wat je toekomt
en zodat je iedere aanval van de duivel kunt weerstaan.

En neem de helm van de zaligheid, en het zwaard van de Geest, dat is Gods
Woord, Efeze 6:17.

Er zijn twee koninkrijken. Een van Jezus en een van de duisternis.

Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het
Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde, Kolossenzen 1:13.

Bekeer je tot Jezus met heel je hart en besef dat er een vijand is

Zijn naam is Satan en hij heeft demonische kracht, maar de bijbel vertelt ons
dat we autoriteit over hem hebben.



Genees zieken, reinig melaatsen, wek doden op, drijf demonen uit. U hebt het
voor niets ontvangen, geef het voor niets, Mattheis 10:8

Preek het Koninkrijk en je hebt de autoriteit over de vijand. Laat de vijand je
niet meer uit de dingen die God voor je heeft praten, maak Jezus Heer en
nummer 1 in je leven. Je zal er nooit spijt van krijgen.



