
De autoriteit van de gelovige 

Satan is buiten proportie geblazen, groter dan dat hij werkelijk is. Als iets 

waar we bijna niet tegen kunnen strijden. Maar dat is niet wat de Bijbel zegt 

Efeze 6:12: Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen 

de overheden, tegen de machten, tegen wereldbeheersers van de duisternis 

van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse 

gewesten. 

Satan is een factor, en hij bestaat, en er zijn dingen waar we mee moeten 

dealen. Maar in het vers daarvoor staat dat we moeten staan tegen de 

verleidingen van de duivel. 

Efeze 6:11: Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt 

houden tegen de listige verleidingen van de duivel. 

Satans enige kracht is misleiding, hij kan ons niet overwinnen. 

In Genesis 3:1 lees je dat Satan tot Eva komt door een slang, de listigste van 

alle dieren. Het meest subtiel, misleidend.  

De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld, die de Heere God 

gemaakt had; en hij zei tegen de vrouw: Is het echt zo dat God gezegd heeft: U 

mag niet eten van alle bomen in de hof? 

Hij had geen kracht om iets door Adam en Eva te forceren. Zijn enige truc is 

misleiding. En kwam tegen de natuur en de karakter van God, waarbij die zegt 

dat God niet echt van je houdt en dat die dingen van je weghoudt. Hij 

gebruikt leugens zodat Adam en Eva zondigen tegen God. Zij zijn degenen met 

alle autoriteit. Satan heeft geen kracht om tegen God in te gaan. 

Satan heeft 0 kracht, 0 kracht in jou. Het enige dat hij heeft is misleiding. Hij 

komt alleen door leugens en als jouw leven wordt vernietigt kan je zeggen dat 

Satan al die dingen doet, maar jij geeft hem de kogels, je moet reageren op 

zijn leugens en misleiding. Als we ons niet laten ingaan op zijn leugens en 

misleiding heeft hij geen plek en geen ingang tot ons. 

2 Korinthe 10:3 tot 10:5: Want al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen 

strijd naar het vlees. De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, 

maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken. Want wij breken valse 

redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en 



wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid 

aan Christus. 

De wapens van onze strijd, de strijd in onze gedachten, het dealen met 

gedachten. Satan is een factor, hij kwam en probeerde Jezus te misleiden. Hij 

kwam niet met grote wapens, maar met woorden om Hem te misleiden. 

Satan heeft de macht niet om je leven te vernietigen, hij heeft de macht niet 

om je ziek te maken of depressief, of om je blijdschap en vrede te roven, of je 

te forceren om boos te zijn. Hij heeft geen macht om iets aan te doen, behalve 

misleiding. Jij bent degene die alle autoriteit heeft ontvangen in hemel en in 

de aarde. 

In het begin had God alle autoriteit. Toen Hij de hemel en de aarde maakte 

had Hij alle kracht en autoriteit. Daarna lezen we in Genesis 1:26 nadat God 

Adam en Eva gemaakt heeft: laten zij heersen over de vissen van de zee, over 

de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende 

dieren die over de aarde kruipen. 

God zegt daar tegen Adam en Eva; Ik geef jou autoriteit en kracht. Jij regeert 

over de wereld, onderwerp haar. 

Samen met Psalm 115:16: De hemel, de hemel is van de Heere, maar de aarde 

heeft Hij aan de mensenkinderen gegeven. 

God had alle macht en eigenaarschap van alles omdat Hij de Schepper was, 

maar Hij gaf heerschappij van de wereld over aan mensen, Hij gaf het niet aan 

de duivel. Satan heeft nooit de macht en het recht gekregen om over de aarde 

te heersen, hij doet dat door misleiding. 

Wanneer Satan Adam en Eva misleidde gaf de mens zijn God-gegeven 

autoriteit over aan de duivel. Satan heeft nooit de macht gekregen door God 

om mensen te onderdrukken en om te heersen over de wereld. 

Satan wordt wel de god over de wereld genoemd, maar dat is niet omdat God 

hem die macht heeft gegeven. God heeft Satan nooit een positie boven de 

mens gegeven. 

Alleen mensen in een fysiek lichaam hebben autoriteit en macht om 

heerschappij en invloed uit te oefenen op deze aarde, Satan moest tot ons 

komen en moest ons zover krijgen dat we onze God-gegeven autoriteit aan 

hem gaven. 



Daarom wilt Satan ook graag in een lichaam wonen, demonen moeten 

daarom ook een lichaam hebben om te bezitten, want Satan kan niets doen 

zonder een fysiek lichaam 

Maar omdat God een Geest was en autoriteit aan fysieke mensen heeft 

gegeven kon Hij niets meer doen. Niet door gebrek aan kracht of macht, maar 

door Zijn integriteit, omdat Hij anders Zijn Woord zou verbreken. 

Door de geschiedenis heen zocht Hij voor iemand waardoor Hij heen kon 

stromen, maar de gehele mensheid was corrupt, de hele mensheid had zich 

overgegeven aan Satan, dus God kon weinig doen. 

Wat Hij deed, Hij kwam zelf. En Hij werd een mens. 

De duivel was hierdoor in grote problemen. Want hij gebruikte de kracht van 

de mens waardoor God er niet tussen kon komen en problemen kon oplossen, 

want de mens gebruikte hun autoriteit aan de duivel. 

Maar God was nu niet alleen maar Geest, maar fysiek vlees. En dit bracht de 

duivel in een slechte situatie. Want God had niet alleen autoriteit in de hemel, 

maar Hij werd mens en kreeg daardoor autoriteit op de aarde. 

En Hij heeft Hem ook macht gegeven om oordeel te vellen, omdat Hij de Zoon 

des mensen is, Johannes 5:27. 

De Zoon des mensen refereert naar Zijn fysieke lichaam.  

Jezus kwam en gebruikte Zijn God-gegeven autoriteit. De Satan kwam en 

probeerde Hem te misleiden maar Hij gaf dit niet over aan Satan. En Satan 

verloor in alle strijd tegen Jezus. Jezus greep uiteindelijk al onze zonden, ging 

dood voor ze, ging naar de hel, stond weer op uit de dood, en Hij zei: Mij is 

gegeven alle macht in hemel en op aarde. 

En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht 

in hemel en op aarde, Mattheüs 28:18. 

Hij won de autoriteit terug. Jezus won het terug. En als God in het vlees had 

Hij nu alle autoriteit in de hemel en op de aarde. In het volgende vers zegt Hij: 

Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en 

van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, 

in acht te nemen, Mattheüs 28:19. 



Nu is er alleen een groot verschil tussen de autoriteit die God teruggeeft aan 

ons als gelovigen. Het is een gezamenlijke autoriteit. Samen met Jezus 

Christus. Het is niet meer aan ons alleen gegeven. Adam en Eva konden het 

weggeven en de duivel toelaten om ze te onderdrukken. Maar vandaag is 

onze autoriteit gedeeld met Jezus. Zijn autoriteit is gedeeld met ons en met 

de kerk. Zelfs als wij falen, God zal nooit meer Zijn autoriteit overgeven aan 

de duivel. De duivel is compleet krachteloos, hij heeft geen enige 

mogelijkheid om iets in je leven te doen behalve in die dingen waarin hij je 

probeert te misleiden en waaraan je je toegeeft. De God-gegeven autoriteit 

zal nooit meer aan de duivel gegeven worden. 

Satan probeert je met gedachten te bestrijden. Jij bent degene met autoriteit 

en kracht. Onze wapens zijn nu dat we onze gedachten gevangen kunnen 

nemen, zodat je kan zien dat het fout is dat de duivel je fysiek probeert te 

onderdrukken. Zoals de Schrift zegt over genezing. Je hoort de waarheid en de 

waarheid zal je vrijmaken, Johannes 8:32. Ook over je voorspoed en hoe je 

wandelt in alles van God. Jij bent degene met kracht en autoriteit. En het 

enige nu dat ons weerhoudt van dat in ons leven beoefenen is het feit dat we 

onze gedachten nog niet gevangen hebben genomen en dat we deze 

Geestelijke wapens nemen om onze gedachten te vernieuwen en te beseffen 

wat we hebben ontvangen. 

Jij bent degene waardoor Satan siddert, jij zou niet moeten sidderen door 

Satan, want jij hebt God gegeven autoriteit. Degene die al naar de hel is 

geweest en het heeft verslagen, Degene die de poorten van de hel heeft 

neergeworpen, eruit kwam met de sleutels van de hel hangend aan Zijn zijde 

leeft nu binnenin jou. En jij bent degene met de autoriteit. Als jij weerstand 

biedt tegen de duivel zal hij van je wegvluchten, Jakobus 4:7. 


