
Waarom genezing niet altijd plaatsvindt 

 

Het is altijd Gods wil om te genezen. Maar waarom is niet iedereen dan 

genezen? Er zijn meerdere redenen, maar hier worden er drie opgesomd. 

 

Onwetendheid.  

Hosea 4:6: Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is.  

Mensen weten bijvoorbeeld niet af van 1 Petrus 2:24. Of ze weten niet af van 

de Heilige Geest, Die ze de kracht geeft om in de genezing te staan, en van de 

autoriteit die we hebben gekregen tegen ziekte en alle macht van de duivel. 

 

Zonde. Niet dat alle ziekte door zonde komt. 

Joh 9:3: Jezus antwoorde: Hij heeft niet gezondigd en zijn ouders ook niet, 

maar dit is gebeurd, opdat de werken van God in hem geopenbaard zouden 

worden. 

Maar het kan wel. 

Joh 5:14: Daarna vond Jezus hem in de tempel en zei tegen hem: Zie, u bent 

gezond geworden, zondig niet meer opdat u niet iets ergers overkomt. 

Denk bijvoorbeeld aan het teveel eten van ongezond voedsel. 

Weet u niet dat aan wie u uzelf als slaaf ter beschikking stelt tot 

gehoorzaamheid, u slaaf bent van wie u gehoorzaamt: óf van de zonde, tot de 

dood, óf van de gehoorzaamheid, tot gerechtigheid?, Romeinen 6:16. 

De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan; 

Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben, Johannes 

10:10. 

Geef satan geen kracht door je over te geven aan zonde. Genezing werkt beter 

als je je ervan bekeert en stopt met de zonde die je doet. Hij Die in u is, is 

groter dan hij die in de wereld is, 1 Johannes 4:4. Zijn Woord is de waarheid. 

U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken, Johannes 8:32. 

Jezus is de Waarheid, de Weg en het Leven, niemand komt tot de Vader dan 

door Hem, Johannes 14:6. 



 

Het ongeloof van mensen om je heen 

En Jezus zei tegen hen: Een profeet is niet ongeëerd, behalve in zijn vaderstad 

en bij zijn familie en in zijn huis. En Hij kon daar geen kracht doen, maar Hij 

legde slechts enkele zieken de handen op en genas hen, Markus 6:4 & 6:5. 

En Hij deed daar niet veel krachten vanwege hun ongeloof, Mattheüs 13:58. 

Zelfs Jezus, die geen limitatie had in geloof en volledig zonder zonde was, kon 

geen machtige wonderen doen door ongeloof. 

 

Genezing is Gods wil, maar God gaat niet tegen de wil van de persoon in. 

Iemands anders geloof kan je helpen, door bijvoorbeeld gebed en het 

opleggen van handen, maar anderen kunnen het niet voor je doen. 

Twijfel niet aan je geloof. Jezus is bij je en je hebt alle geloof van Hem al in je. 

Zo is het bijvoorbeeld een vrucht van de Geest, Galaten 5:22. En zoals Hij is, zo 

ben jij in deze wereld, 1 Johannes 4:17. Gods liefde is zo intens groot, en er is 

geen reden om te twijfelen aan je geloof. Laat Hem je hart verzachten voor 

Hem en kom tot Hem met een waarachtig hart. Ook in de iets moeilijkere 

tijden, tijden waarin iets in het zichtbare nog niet doorkomt. Hij helpt je. Zoals 

de vader van het kind met de onreine geest, die maakte dat hij niet kon 

praten: Ik geloof Heere! Kom mijn ongeloof te hulp, Markus 9:24. 

 

God is trouw, het is Gods wil dat je geneest. Hij kan het niet voor ons doen 

maar Hij doet het door ons. Laat Gods kracht toe zodat je wandelt in Gods 

bovennatuurlijke gezondheid, wat jou toekomt. 


