
Het huwelijk (deel 1) 

 

75% van de huwelijken heeft counseling nodig 

50% van de huwelijken eindigt in scheiding 

30% van de Christelijke huwelijken 

Zijn de principes van Gods Woord wel in ons hart? 

 

Het huwelijk was Gods idee, Hij heeft het gemaakt 

Het is niet goed dat de mens alleen is; Ik zal een hulp voor hem maken als 

iemand tegenover hem, Genesis 2:18. 

En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed. Toen was het 

avond geweest en het was morgen geweest: de zesde dag, Genesis 1:31. 

God maakte de perfecte creatie. God kwam en hing uit met de mens, Hij had 

een geweldige relatie met hem. Toch, het eerste ding dat niet goed was, was 

dat de mens alleen is. 

 

God gaf Adam Eva om de nood tegemoet te komen dat Adam een hulp nodig 

had. Een maatje. Ook om eenzaamheid tegen te gaan. 

Het huwelijk is bedoeld om geluk en blijdschap te brengen, geen ellende. 

 

Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw 

hechten; en zij zullen tot één vlees zijn, Genesis 2:24. 

Het huwelijk is alle andere relaties achter laten en opnieuw je focus leggen op 

een ander, God heeft het op die manier gemaakt. Als een relatie dat bestaat 

uit een drie-eenheid. God ziet Adam en Eva niet meer apart, maar als één. 

 

Evenzo mannen, woon met begrip met haar samen; geef de vrouw, als de 

zwakkere, haar eer; u bent immers ook mede-erfgenamen met haar van de 

genade van het leven; opdat uw gebeden niet verhinderd worden, 1 Petrus 

3:7. 



De man en de vrouw zijn mede-erfgenamen van de genade van het leven. Ze 

zijn samen één. Ook in de bestemming en het doel van hun leven. 

 

Zoals in Genesis 2:24 staat is het huwelijk dat God heeft gecreëerd dat een 

man zijn vader en moeder zal verlaten en zich aan zijn vrouw zal hechten. Dit 

woordje ‘hechten’ benadrukt dat het de bedoeling is om één te worden. 

Zijn er problemen binnen het huwelijk? Dan is het goed om te kijken of de 

dingen die je tegen je vrouw zegt of doet ervoor zorgen dat jullie dichter bij 

elkaar komen of verder van elkaar af. 

Het gebod van het huwelijk in het Woord is hechten. Bouwen de dingen die je 

doet de relatie op of af? 

 

Gelukkig is er goed nieuws als er problemen zijn binnen het huwelijk. We 

hebben namelijk een handleiding, en dat is Gods Woord. 

Opdat zij de jongere vrouwen leren verstandig te zijn, hun man lief te hebben, 

hun kinderen lief te hebben, Titus 2:4. 

Liefde is iets dat aangeleerd kan worden. Hou je aan Zijn geboden, de 

geboden van Jezus Christus. Die laten ons zien hoe we liefhebben, hoe we 

vriendelijkheid uiten, vrijgevig zijn en het zoeken van het welzijn van de 

andere persoon. 

 


