
Gods liefde (deel 1) 

 

En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de 

liefde, 1 Korinthe 13:13. 

Jaag de liefde na en streef naar de geestelijke gaven, en vooral daarnaar dat u 

mag profeteren, 1 Korinthe 14:1. 

Streef naar de liefde. De liefde is het meeste. God is liefde. Maak het datgene 

wat je het meeste nastreeft boven alles. Liefde, door Zijn Geest heeft 

eeuwigheidswaarde. Iets dat voor altijd blijft. 

 

Het Woord spreekt van verschillende vormen van liefde. Zo hebben wij ook 

meerdere vormen van liefde. Je kan bijvoorbeeld zeggen; ik hou van pizza, ik 

hou van voetbal, maar dat is anders dan wanneer je zegt, ik hou van mijn 

vader, of ik hou van mijn moeder. Ook wordt er wel eens gesproken dat liefde 

een warm gevoel is, of dat het draait om gemeenschap met elkaar hebben 

Het Woord spreekt van verschillende woorden voor liefde in het Grieks. Je 

hebt het woord Eros, dat gaat over gemeenschap met elkaar hebben, dat is 

ook uit God, God heeft seks gemaakt. Daarom zal een man zijn vader en zijn 

moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten; en zij zullen tot één vlees 

zijn, Genesis 2:24. Ook gaat het mooie boek Hooglied over de seksuele manier 

van liefde.  

Die manier van liefde heeft God bedoeld voor binnen het huwelijk. Alle 

andere manieren van liefde zijn vrij om te geven aan alle mensen. 

Zo heb je het woord Storge, wat gaat over de natuurlijke band en affectie 

binnen familie. Ook heb je het woord Phylia, dat gaat over een warm gevoel 

van liefde dat komt en gaat. Veel mensen die het over liefde hebben, hebben 

het over deze vorm van liefde. 

God vraagt ons om de ander lief te hebben op Zijn manier van liefde, en die 

manier van liefde is een goddelijke liefde. Die manier van liefde heet Agape. 1 

Korinthe 13 geeft een definitie van wat liefde is; De liefde is geduldig, zij is 

vriendelijk, de liefde is niet jaloers, de liefde pronkt niet, zij doet niet 

gewichtig, zij handelt niet ongepast, zij zoekt niet haar eigen belang, zij wordt 

niet verbitterd, zij denkt geen kwaad, zij verblijdt zich niet over de 



ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid, zij bedekt alle dingen, 

zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen. De liefde 

vergaat nooit, 1 Korinthe 13:4-8. 

Want dit is de liefde tot God, dat wij Zijn geboden in acht nemen; en Zijn 

geboden zijn geen zware last, 1 Johannes 5:3. Zijn geboden, de geboden van 

Jezus, laten ons allemaal manieren van liefde zien. 

Alles dan wat u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo, want dat is de 

Wet en de Profeten, Mattheüs 7:12. Dus niet dat je bijvoorbeeld naar de kerk 

gaat en daarna zegt, deze persoon zei dit, of deze persoon deed dat tegen mij. 

Maar behandel de ander als eerste zoals je zelf ook behandeld zou willen 

worden. 

Dat gaat tegen ons vlees in, tegen onze natuurlijke manier van doen. Om het 

voordeel van de ander te zoeken boven dat van onszelf. Hier heb je God voor 

nodig. Dit kan niet zonder God. De vrucht van de Geest is liefde, Galaten 5:22. 

En God ís liefde. Hij laat ons zien door Zijn geboden hoe we Zijn liefde mogen 

uiten. Zelfs door ons vlees heen. Hoe we de juiste beslissingen maken en 

volgens Zijn juiste, liefdevolle en fijne principes leven. 

Zo heb ik bijvoorbeeld wel eens gezegd van Heer, ik stel mezelf open voor U, 

wat wilt U dat ik doe. Toen kreeg ik het op mijn hart om langs de deuren te 

gaan, om te delen over Gods liefde. Het is niet dat dat een heel erg fijn gevoel 

gaf, of een warm gevoel, maar Gods liefde, Agape, is niet gebaseerd op 

gevoel. Het is gebaseerd op onbaatzuchtig er zijn voor de ander. Het voordeel 

van de ander boven jezelf zetten. Zo heb ik wel eens meegemaakt dat er 

iemand precies iets op de tv heeft gezien van Jezus en in tranen voor de 

televisie zat, en dat ik op dat moment op de bel druk en haar mag vertellen 

dat Jezus van haar houdt. Of een buitenlands gezin die misschien wel altijd 

over het hoofd wordt gezien, die net een probleem heeft gekregen met zijn 

arm waar ik voor mocht bidden en genezing over uit mocht spreken. Ook 

kwam er een keer een man voor me zitten in de metro, waar ik tegen vertelde 

dat Jezus van hem houdt. Hij vertelde dat dit al de tweede keer was dat 

iemand naar hem kwam om dat te zeggen. Ik kreeg het heel erg op mijn hart 

om te zeggen dat God een belangrijk plan met hem heeft en Hij hem niet voor 

niets zoekt en vindt. 

Zo zie je, Gods liefde is meer dan gevoel. Het is de ander boven jezelf zetten. 

Zoals Jezus dat volledig voor ons deed. Dit kan alleen met Hem. Want Hij is 



liefde. En die onbaatzuchtige, geweldige, bloedmooie liefde haal je alleen uit 

Hem. 

Daarbij is het belangrijkst om te wortelen in Zijn Woord en liefde. Leer Zijn 

timing, Zijn tempo en Zijn tijd. Uitdelen komt na ontvangen. Je kan niet geven 

wat je niet hebt. Ontdek Zijn onvoorwaardelijke liefde voor jou. 


